
  

14.02.2025 “Salavat getirmenin önemi” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

لهيْهِِ عه لَوُاِ نُواِصه مه اَٰ ِ الَهذ۪ينه اِ اهيَهُه ٰٓاِ يه ِ ِ النَهبِي َ لهىِ ِعه لَوُنه يصُه هُِ ته ٰٓئِكه لَٰ مه وه هِ الَلَّٰ ِ انَِه
لَمُِواِتهسْل۪يمًاِ سه  وه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله جُلٍِذُكِرْتُِ :ِصلى الله عليه وسلموه ِأهنْفُِره غِمه لهىَهِره ِعه لَِ هُِفهلهمِْيصُه ِِعِنْده
 

Het uitspreken van salawaat over de 

Profeet (vzmh) is een belangrijke opdracht 

van Allah en brengt grote zegeningen met 

zich mee. Allah en Zijn engelen zenden 

voortdurend zegeningen over de Profeet, en 

gelovigen worden opgeroepen hetzelfde te 

doen (Ahzâb, 56).  

Elke uitgesproken salawat bereikt de 

Profeet en wordt aan hem doorgegeven, 

zoals hij zelf heeft gezegd: “Allah heeft 

engelen die mijn gemeenschap haar 

groeten direct aan mij overbrengen.” (Nesâi, 

Sehv 46) 

Het uitspreken van salawat is een 

verplichting (fard ‘ayn) voor elke moslim 

om minstens één keer in het leven te doen. 

Wanneer de naam van de Profeet (vzmh) 

wordt genoemd of gehoord, is het bij de 

eerste keer wâdjib (plicht) en bij herhaling 

aanbevolen (moestahab). 

 In een hadith wordt gezegd: “Moge degene 

wiens naam wordt genoemd en die geen 

salawat over mij uitspreekt, vernederd 

worden.” (Tirmizî, Ibn Hanbal) 

Salawat helpt bij het verhoren van 

smeekbeden. Het is een soenna om een 

smeekbede te beginnen met het prijzen van 

Allah en het uitspreken van salawat.De 

Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) 

heeft gezegd: “Wanneer iemand een 

smeekbede doet, laat hem dan eerst Allah 

prijzen, vervolgens salawat over mij 

uitspreken en daarna smeken zoals hij 

wenst.” (Abû Dâwûd, Witr, 23) 

Wie salawat uitspreekt, ontvangt tienmaal 

Allah’s genade, tien zonden worden 

uitgewist en hij wordt tien graden 

verhoogd”. (Nesâi, Sehv 55) 

Vrijdag is een gezegende dag waarop 

smeekbeden worden verhoord en de 

poorten van genade wijd openstaan. Op 

deze dag wordt aangeraden extra salawat 

uit te spreken: “De beste van jullie dagen 

is vrijdag. Spreek op die dag veel salât en 

selâm over mij uit.” (Abû Dâwûd, Salât, 207) 

Tot slot wordt benadrukt dat degenen die de 

meeste salawat uitspreken, op de Dag des 

Oordeels het dichtst bij de Profeet zullen 

zijn: “Op de Dag des Oordeels zullen 

degenen die het dichtst bij mij zijn, degenen 

zijn die de meeste salawat over mij hebben 

uitgesproken.” (Tirmizî, Salât, 352) 

 


